
WIJKBRIEF STERRENBURG 

ONTMOETINGSKERK 

DORDRECHT 

STARTNUMMER 2023 
 

  

Protestantse 

Wijkgemeente 

Sterrenburg 

Dordrecht 

 
2023-3 

Scan de code 

om de digitale 

Wijkbrief te 

downloaden 



 

 

Eindredactie 

Lia Hulsbos – den Braven 

Lex Nagtegaal  

Erik Vingerling 

 Tekstbijdragen: 
Marjolein Attasio 
Marjan Berden  
Coby Doornik 
Cor den Dopper 
Hans van Dijke 
Marcus van Driel 
Ezra Micha van den Ende 
Marianne van Geldorp 
Danielle Kadijk 
Marja Kruijswijk 
Gert Kruit 
Marco Molendijk 
Lex Nagtegaal 
 

 
Jan Overduin  
Idelette Reehorst 
Frans Riet 
Herman Riet 
Hans van Rossum 
Corien Simpelaar 
Leo Simpelaar 
Ds. Dick Steenks 
Melanie Versteeg 
Hanneke Versteeg 
Jolanda Vermeij  
Erik Vingerling 
Mirjam Vingerling 

Logistiek 

Cees van der Flier  

Daaf Koppelaar 

Leo Nennie 

Oplage 

 ± 800 stuks 

 

Inleveren kopij voor het Kerstnummer van de Wijkbrief uiterlijk woensdag  22 november 2023  bij  

Erik Vingerling Nijenstein 13 tel. 078 614 7740 / 06 2119 1550 

Redactie Wijkbrief 3328 ZH Dordrecht e-mail: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 

Kopij graag aanleveren in Word formaat; artikel voorzien van een titel. Indien nodig bronvermelding 

toevoegen. Foto’s en/of afbeeldingen graag apart meesturen. 

Wijkpredikant 

Ds. D. Steenks .Johanna Naber-Erf 273 tel. 06 1958 4268 

 3315 HH Dordrecht e-mail: ds.steenks@kpnmail.nl 

Kerkgebouw 

Ontmoetingskerk Slangenburg 3 tel. 078 617 5175 

  3328 DN Dordrecht 

Wijkbrief: 

Voor vragen over de leveringen van de Wijkbrief stuur email naar:  

     wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

De digitale versie staat hier:  https://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/wijkbrief 

Advertenties  in de wijkbrief / Bedrijfssteun  

Sjaak van der Velden e-mail: sjaak@vander-velden.nl 

 

 Website: Website gemeente:  www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 

 Facebook: Facebook gemeente: www.facebook.com/ontmoetingskerk.dordrecht 
 

 Instagram: Instagram jeugdteam: www.instagram.com/jeugdteam.ontmoetingskerk 

 



 

 

 

1 

GA JE MEE? 

Door: ds. Dick Steenks  : ds.steenks@kpnmail.nl  

ol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren (Jesaja 55 : 12a) 

Ga je mee… ? 

Deze woorden – Ga je mee…? - vormen het nieuwe jaarthema. Met dit jaarthema gaan we invulling 

geven aan een nieuw kerkelijk activiteitenseizoen.  

Als je die woorden in je mond neemt, borrelt er gelijk van alles op, althans zo vergaat het mij.  

Ga je mee… een stukje wandelen? Ga je mee… naar de stad? 

Ga je mee… naar de kerk? En zo kun je nog wel heel lang doorgaan. In die zin kunnen we alle kanten uit met 

ons jaarthema? Ga je mee… doen? 

Ga je mee…? is een hele uitnodigende vraag. Een vraag die in de Bijbel aan heel wat mensen is gesteld door 

God. Ga je mee… op mijn weg, naar Beloofd Land?  

Ga je mee…? is een open vraag. Een vraag die zomaar op je af kan komen. Zoals in de Bijbel Jezus die vraag 

pardoes stelt aan mensen die hij tegenkomt. Het is een vraag om openheid vanuit het transcendente (dat wat 

boven ons uitstijgt); dat we niet blijven hangen in wat nu eenmaal zo is en altijd is geweest. Een roep om een 

richting te gaan waarvan wij niet weten waarheen. Een vraag naar inspiratie voor nieuwe wegen.  

Het is ook een vraag om openheid naar elkaar toe: dat we elkaar zien en dat we met elkaar gaan. Ga je mee… 

samen praten, samen lachen, samen huilen, samen zijn. Opdat we de pijn van de ander delen en verlichten, 

opdat de vreugde van de ander ons raakt en verblijdt. Opdat we elkaar doen groeien en aan elkaar groeien. 

Opdat we met elkaar het leven weten te vatten zoals het bedoeld is. 

Die hang naar openheid is kenmerkend voor onze geloofsgemeenschap. We proberen met open ogen te kijken 

naar wat anderen beweegt. Vanuit de oecumene zijn we gewend om ons eigen gelijk ter discussie te stellen 

en met de ander te delen. Om aan de ander te vragen wat voor hem of haar belangrijk is en waarom. Om op 

zoek te gaan naar wat de ander inspireert en bezielt en om binnen de eigen spiritualiteit te zoeken naar 

mogelijkheden en om de spiritualiteit van de ander ruimte te geven en zo samen te vieren wat de kern is van 

geloven. 

Om ons samen gedragen te weten door de Eeuwige en elkaar te aanvaarden als een uniek geschenk uit Zijn 

hand. 

Vanuit die openheid om te gaan en te doen, hebben we als Ontmoetingskerk-gemeenschap het afgelopen jaar 

een grote verscheidenheid aan activiteiten ontplooid: vieringen, ontmoetingen in gespreksgroepen, 

studiebijeenkomsten, kookhuis, spelmomenten, diverse verdiepings- en bezinningsmomenten, braderie, 

pastoraat, diaconaat en nog zo veel meer. Dat alles met veel creativiteit en inzet van velen. In al die 

verscheidenheid van ons kerk-zijn ontdek en ervaar ik dat de vreugde van het geloof niet slechts een aspect 

is van het leven, maar heel het leven draagt. Wellicht herkenbaar.  

Ook in het afgelopen jaar hebben we mogen ervaren hoe activiteiten en ontmoetingen mensen vanuit allerlei 

achtergronden kunnen verbinden. Veel mensen komen al jaren in de Ontmoetingskerk en voelen zich er thuis 

en komen in de kerk ‘op verhaal’. Menigeen stapte voor het eerst de Ontmoetingskerk binnen (zoals ikzelf 

😉) en ontdekten hoe warm en plezierig het kan zijn om daar te vertoeven. Voor anderen was er de ervaring 

weer terug te zijn in een vertrouwde omgeving. Ineens ging het weer: iets doen met het geloof, praten over 

wat je beweegt en konden -de gêne voorbij- openhartige gesprekken gevoerd worden.  

Hoe je ook naar de kerk gaat – elke zondag of af en toe dan wel alleen doordeweeks op de koffie of bij een 

gespreksgroep, samen zijn we kinderen van God en zijn we geroepen om er met elkaar voor te gaan, zoals 

God voor ons wil gaan en Jezus ons voorgaat.  

Ga je mee…? Deze vraag zal een heel jaar klinken. In onze Ontmoetingsgemeente willen we elkaar tot 

tochtgenoot maken en elkaar als metgezel zien. Samen op weg met een (A)ander, die vanuit (Z)zijn inspiratie 

jou alleen maar kan verrijken, indachtig die prachtige woorden van Jesaja: vol vreugde zullen jullie uittrekken 

en in vrede zul je huiswaarts keren.  

Laten we ervoor gaan! 

Ds. Dick Steenks 

V 
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VAN DE REDACTIE 

Door: Lia Hulsbos / Erik Vingerling / Lex Nagtegaal  : wijkbrief@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

Elkaar leren kennen, weten wie je bent. Het lijkt erop dat iedereen steeds meer met zichzelf bezig is 

en de omgeving vergeet. Afgeleid door televisie, mobiele telefoon of laptop. Tijd voor een persoonlijk 

gesprek is er niet meer. We communiceren via mail, WhatsApp of Facebook. 

In deze wijkbrief staan de mensen in de Ontmoetingskerk centraal en word je uitgenodigd om tijdens 

het startweekend op 9 en 10 september deel te nemen aan de diverse activiteiten. Ook ben je altijd 

welkom in de kerk voor een gesprek met andere gemeenteleden. 

Diverse (praat-)groepen die in de kerk actief zijn en waar je je bij aan kunt sluiten stellen zich voor. 

Lees het rustig door, en neem eens een kijkje.  Ga je mee………. 

Even niet alleen, maar samen. 
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VAN DE DIACONIE 

Door: Marjolein Attasio  : d iaconie@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

ijn laatste stukje als voorzitter van de diaconie. Op 17 september treed ik af als ambtsdrager 

na 4,5 jaar voorzitter van de diaconie te zijn geweest. Het voelt dubbel: ik verlaat een geweldige 

groep mensen (toevallig allemaal vrouwen), maar krijg er wat meer ruimte in mijn volle schema 

voor terug. 

Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd. Over hoe je het beste mensen kunt helpen, over doorverwijzen 

naar andere instanties, over helpen waar geen hulp is. We hebben fantastische acties gehad en konden 

altijd weer op uw goedgeefsheid rekenen. We hebben mensen kunnen helpen met spullen, met 

karweitjes, met aandacht. Toch blijft het nog steeds moeilijk om helder te krijgen welke wijkgenoten 

hulp nodig hebben. De stap om hulp te vragen is gewoon een lastige. Ook daarvoor kijken we naar u: 

u bent de ogen en de oren voor onze gemeente. Als u iemand kent die in de problemen zit, schroomt u 

dan niet om naar een van de diakenen te stappen. 

In de afgelopen jaren ben ik ook telkens weer opnieuw geïnspireerd geraakt door bijeenkomsten met 

andere diakenen of door acties die andere kerken hielden, of gewoon door het feit dat het fijn is als je 

iemand kunt helpen. Ik gun iedereen die inspiratie, dat gevoel. Als er misschien in u ook een diaken 

schuilt, maak dat dan kenbaar. Er zijn elk jaar weer nieuwe ambtsdragers nodig, en het ambt van diaken 

is vooral heel praktisch bezig zijn. 

Gelukkig neemt Ellen van Schouten het voorzittershamertje van mij over, en hebben we in Carin 

Hartman een nieuwe, (maar ervaren!) diaken aan onze groep kunnen toevoegen. Fijn dat er altijd weer 

mensen bereid zijn om een stukje tijd te investeren in zo’n belangrijke taak. 

Ik verdwijn niet helemaal van het toneel, want ik ben voor onze wijk de vertrouwenspersoon. Daarvoor 

ga ik het komend seizoen nog een cursus volgen. U gaat dus zeker nog van mij horen.  

Maar voor nu wens ik u allen een heel fijn nieuw jaar toe. Tot ziens! 

Marjolein Attasio 

  

  

M 
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WAT IS EEN GROENE KERK 

Door: Leo Simpelaar, l id werkgroep Groene Kerk   : groen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

e definitie van een groene kerk: Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil 

gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de vergroening van de eigen gemeenschap 

en het gebouw. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één 

duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en 

inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en de omgang met de natuur.  

Als je hier leest over stappen maken dan kan je dit toepassen op onze Ontmoetingkerk. Laten wij eens 

kijken welke stappen in de loop van de jaren gemaakt zijn.  

In 2017 werd ons het predicaat groene kerk toegekend. In datzelfde jaar zijn alle lampen binnen 

het kerkgebouw vervangen door ledlampen.  

In 2018 jaar zijn we gestart met de uitgifte van de groenten van Cors. Deze groenten worden 

biologisch geteeld op de zorgboerderij de Zuidpunt. Onze kerk is een afhaalpunt geworden en 

iedere donderdagmiddag staan zo’n 12 á 15 boxen klaar.  

De energiedoeken in zaal E en het kerkkantoor zijn in 2019 en 2020 geplaatst. Het voordeel 

daarvan is dat de ruimte sneller op temperatuur is, dus dan is er minder energie nodig. In 2020 

zijn ook de muren van het kerkgebouw geïsoleerd, de oude isolatie was op veel plekken uit de 

spouw verdwenen. De zonnepanelen op het dak zijn eveneens in 2020 geplaatst. De eerste 49 

zijn voor eigen gebruik om de kosten te verlagen door middel van teruggave aan de 

energieleverancier. De overige 190 zijn later geplaatst. Deze panelen konden door bewoners 

uit de directe omgeving van onze wijkkerk (vandaar de naam de Postcoderoos) worden 

aangeschaft. Zij hadden zelf geen mogelijkheid om panelen aan te schaffen. Dat is ook kerkzijn 

in de wijk. Beide projecten werden begeleid door de Coöperatie Drechtse Energie U.A Door de 

covidperiode werd ook duidelijk dat het ventilatiesysteem in de ontmoetingsruimte niet meer 

naar behoren werkte.  

Gedurende 2022 zijn de buizen van de CV die onder de vloer van de kerkzaal lopen ( ca. 180 

meter!) voorzien van een isolerend materiaal, bedoeld om de temperatuur van het water op 

peil te houden.  

Na een lange periode van diverse offertes is eveneens 2022 besloten om het bestaande 

ventilatiesysteem te vervangen door een moderne uitvoering die ook de warmte terugwint. Dit 

systeem ververst de lucht, maar onttrekt de warmte uit de afgevoerde lucht en blaast deze 

warme lucht vervolgens gefilterd met verse lucht terug.  

Bij al deze investeringen rijst de vraag of en hoeveel er aan energie is bespaard en wat uiteindelijk het 

positieve resultaat voor de wijkgemeente is. Voor die antwoorden komen wij bij koster Leo terecht. We 

beginnen met de isolatie van het gebouw. Leo kan het verloop van de temperatuur zien op een app en 

hij kan bevestigen dat de temperatuur van de verschillende zalen veel minder snel daalt na het uitzetten 

van de verwarming, dit alles dankzij een betere muur- en vloerisolatie. De energiebesparende doeken 

hebben een positief effect op het verwarmen van een ruimte welke veel sneller warm wordt, waardoor 

er dus minder energie nodig is. Het rendement van de zonnepanelen is zeer hoog. De verbruikte 

elektriciteit vanaf begin september 2022 t/m eind augustus is ca 11.500 KWh. Daarnaast is ca 7.200 

KWh terug geleverd.  

Het is de koster ook bekend dat de zonnepanelen voor de buurtbewoners een mooi rendement hadden 

opgeleverd over 2022 en dat is netjes uitgekeerd aan de eigenaren. Ook onze wijkkerk heeft met extra 

certificaten in dit project van zonnepanelen geparticipeerd en het rendement over 2022 was € 428,-- 

Dit bedrag mag besteed worden aan hulp voor Albanië. Hoe mooi is dat!  

In deze dure tijden is er dan ook sprake van een opgeluchte koster. Wat Leo toch een beetje somber 

stemt is dat de werkgroep Groene kerk, waar hij deel van uitmaakt, klein is en hij zou heel graag zien 

dat deze wat groter zou worden.  

D 
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Dus bij deze een oproepje: Bent u geïnteresseerd in het verduurzamen, het milieu en alles wat ermee 

te maken heeft? Overweeg dan om u aan te sluiten bij de werkgroep. Wilt u hier meer over weten vraag 

het aan koster Leo.  

Nu is het 2023 en is er inderdaad weer een stap gemaakt. Begin juni is een aantal groene kerken bijeen 

geweest. Deze ontmoeting stond in het teken van elkaar beter leren kennen en bekijken of het mogelijk 

is om zaken samen te regelen. Het resultaat is een samenwerkingsverband onder de naam van De 

Dordtse Groene Kerken. Hierin zijn aangesloten de Wijnstok, de Kandelaarkerk, de Open Hof en de 

Ontmoetingskerk. De “aftrap” is op 16 september a.s. (world clean up day) Op deze dag gaan wereldwijd 

vrijwilligers in hun omgeving zwerfvuil opruimen. Ook deze kerken doen hieraan mee. Info volgt via de 

nieuwsbrief en de website. 

GELOVEN VANDAAG! 

Door: Ds. Dick Steenks  : ds.steenks@kpnmail.nl  

et komende seizoen wil ik een belijdenis gespreksgroep ‘geloven vandaag’ begeleiden. Graag 

wil ik je uitnodigen hieraan mee te doen.  

 

• Ben je, welke leeftijd je ook hebt, nog niet gedoopt?  

• Heb je, hoe oud of jong je ook bent, nog geen belijdenis gedaan?  

• Denk je er wel eens aan om gedoopt te worden, om belijdenis te gaan doen?  

• Zou je wel eens wat meer van het christelijk geloof te weten willen komen?  

• Loop je al een tijdje rond met de gedachte ‘zal ik of zal ik niet’?  

Haak dan nu aan en kom gewoon eens langs op de eerste avond ‘geloven vandaag’. Oriënteren kan 

nooit kwaad.  

Belijdenis doen? 

Of je wel of niet belijdenis gaat doen, beslis je niet op een achternamiddag. Daar moet je rustig over 

nadenken, daarvoor moet je meer te weten komen over het geloof, over God en over jezelf. Daar moet 

je eens met anderen over kunnen praten. De gespreksgroep ’geloven vandaag’ is daar bij uitstek de 

plaats voor. Samen met anderen zullen we praten over diverse onderwerpen die met geloof en God, 

kerk en samenleving te maken hebben. 

In deze gespreksgroep krijg je dus de gelegenheid om met anderen over je geloof, je twijfel en je ‘sta-

in-het-leven’ te praten om zo te komen tot een bijzondere uitwisseling, tot een delen met elkaar.  

Je krijgt boeiende informatie, maar je bent ook in gesprek over je eigen visie en gevoelens. Je kunt er 

in principe met alle vragen over het geloof terecht, maar je kunt niet altijd op een simpel pasklaar 

antwoord rekenen. Het is een gezamenlijke zoektocht naar het geheim van ons geloof. 

De vraag of je eventueel belijdenis wilt gaan doen komt dan vanzelf een keer ter sprake. Je kunt naar 

dat besluit toegroeien (of niet, dat kan ook).  

Eerste avond 

De eerste avond wordt gehouden op dinsdag 10 oktober a.s. in de Ontmoetingskerk. Aanvang 19.30 

uur. Samen spreken we dan af welke avond ons in het vervolg het beste past en hoe vaak we bij elkaar 

komen.  

Graag ontvang ik even een berichtje als je wilt komen (06-19584268) of ds.steenks@kpnmail.nl. Als je 

op 10 oktober niet kunt, maar wel graag mee wil doen, laat het me weten dan kan ik daar in de verdere 

planning rekening mee houden.  

Ik hoop op een leuke groep gemeenteleden zodat we samen het (geloofs)gesprek aan kunnen gaan. 

Met al je vragen en aarzelingen over belijdenis-doen kun je sowieso bij mij terecht. Schroom niet om 

me aan te spreken!

H 
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DIY EN DIT 

Door: Hans van Dijke namens taakgroep 

Pastoraat : jvandijke@outlook.com 

isschien weet jij wel onmiddellijk wat 

‘DIY’ betekent. Ik dacht een tijdlang dat 

het een of ander trendy merk was tot 

het spreekwoordelijke kwartje viel: O, het staat 

voor, Do-It-Yourself, Engels voor Doe-Het-Zelf. 

Maar ja, DHZ klinkt zo oubollig. Op internet lees 

ik dat ‘DIY’ een houding is waarbij je de 

productie of uitvoering van iets zelf ter hand 

neemt, in plaats van het uit te besteden. Zo 

omschreven is het dus een keuze. Je doet iets 

zelf als je de tijd, zin en vaardigheid hebt, of je 

huurt iemand in. Jouw besluit, autonoom zoals 

dat heet. Maar wat als het je niet (meer) lukt? 

Iemand reageerde op mijn stukje Mantelzorg in 

de zomerwijkbrief ongeveer zo: “Ja mantelzorg 

geven is wat, maar ontvangen ook”. Ander 

perspectief. Wat ervaart de ontvanger? 

Zondermeer doen en regelen van dingen die de 

(zorg)ontvanger niet (meer) kan, legt de nadruk 

op afhankelijkheid. En afhankelijk zijn dat wil 

niemand. “Ikke doen…, Zelf doen…” Nog voor we 

goed kunnen praten, willen we al bepalen wat er 

gebeurt. Onafhankelijk zijn. Niets is zo ‘Do-It-

Yourself’ als hoe wij ons leven willen leven. Liefst 

een leven lang en anders toch wel zo lang 

mogelijk. Ook als we afhankelijk worden, is het 

fijn als we nog wel zoveel als mogelijk zelf 

beslissen over wat anderen voor ons doen en 

hoe ze dat doen..  

Veel mensen zien hun geestelijk leven, zeg maar 

hun geloof, ook als een eigen ‘DIY’ project. Ze  

zoeken zelf antwoorden op de grote 

levensvragen en laten zich niet zomaar van alles 

aanpraten. Zij bouwen hun ‘geestelijk huis’ in 

eigen stijl. Dat is niet persé verkeerd, in het 

protestantisme zit ook iets als ‘het je eigen’ 

maken. Maar zoals bij elk ‘Do-It-Yourself’ 

project is een gedegen aanpak wel belangrijk als 

je er serieus iets van wilt maken.  

Bijvoorbeeld heb je wel een planning of doe je 

af en toe eens wat en staat je geestelijk huis al 

jaren in de steigers zonder enige voortgang? 

Welk ontwerp heb je eigenlijk en met welk 

bouwmateriaal ga je aan de slag? Gebruik je 

elke toevallig gevonden kei, zonder je af te 

vragen of en hoe die samengaat met het al 

bestaande? Je ziet wel? Of bouw je volgens een 

degelijk traditioneel ontwerp met klassieke 

bouwmaterialen? Ben je misschien voor een 

modern en gewaagd ontwerp? Kan je gebruikte 

bouwmateriaal dat dan aan? En, waar haal je dat 

bouwmateriaal eigenlijk vandaan? En de 

belangrijkste vraag natuurlijk: Is het 

functioneel? Geeft jouw bouwsel je onderdak als 

het nodig is? Of blijkt het allemaal van los zand 

aan elkaar te hangen? Misschien is een goed 

begin wel om eerst bij anderen af te kijken wat 

je zou kunnen gebruiken van hun aanpak en 

oplossingen. Niet zomaar beginnen maar eerst 

vragen stellen en afkijken.  

De Christelijke gemeente is bij uitstek de plaats 

waar je voor afkijken en vragen en ideeën 

terecht kan. Daar is dan wel voor nodig dat je 

jezelf serieus genomen voelt. Je bent dan wel 

afhankelijk van passende antwoorden en ‘best-

practices’ maar zeker ook autonoom in je 

keuzes.  

Onze wijkgemeente wil zo zijn. Een plek waar je 

net als anderen je eigen ‘geestelijk huis’ kunt 

bouwen en waar je in de relatie met die anderen 

steeds weer nieuwe ideeën krijgt hoe je dat 

meer je ‘thuis’ kunt maken. En als het even niet 

lukt, een plek waar we elkaar helpen zonder dat 

de ander zich onbeholpen voelt.  

Waar we soms, ieder voor zich, ‘Do-It-Yourself’ 

bezig, maar ook allemaal van DIT* zijn.  

Kom eens kijken zou ik zeggen. 

Hans van Dijke voorzitter taakgroep pastoraat 

* Do It Together 

  

M 
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EEN JAAR IN UW MIDDEN 

Door: ds. Dick Steenks  

: ds.steenks@kpnmail.nl  

ls ik dit schrijf zijn het de laatste dagen 

van augustus, op maandag 28 augustus 

ben ik precies een jaar predikant in de 

Ontmoetingskerk. Ik kijk eens even terug op het 

afgelopen seizoen. Mijn eerste in jullie midden. 

Wat mij betreft was het een zeer inspirerend 

seizoen.  

We hebben elkaars nieren wat kunnen proeven. 

Ik heb rondgekeken en me goed kunnen 

oriënteren, ik heb kritisch gevraagd en ik ben 

stevig uitgedaagd. Ik heb ook wat grenzen 

verkend in eredienst en groepswerk. Ik doe 

nooit ‘zomaar iets’ of ‘alleen maar voor de leuk’, 

ik probeer met verschillende vormen, teksten, 

liederen etc. mensen aan het denken te zetten 

of uit te dagen. Ik heb geprobeerd de 

persoonlijke stijl die ik ook aan mijn predikant 

schap in mijn vorige gemeentes gaf, hier 

gestalte te geven.  

De enthousiaste kerkgang doet me goed. Ik vind 

het erg prettig om met veel mensen het geloof 

te kunnen vieren en beleven, al kan ik zeker ook 

genieten van de kleine ingetogen vieringen als 

de vespers. Met veel genoegen kijk ik terug op 

de zangdienst die we afgelopen juli hielden. De 

vele reacties op mijn vraag om lievelingsliederen 

toe te zenden heeft me enorm verrast en 

verheugd en wat hebben we heerlijk met elkaar 

gezongen die morgen. Dat zal ik niet snel 

vergeten. Maar ook de kerkdienst-anders 

diensten vond ik prachtig om te mogen doen en 

dan vooral als het om de samenwerking gaat. 

Bijzonder om mee te maken wat er allemaal aan 

creativiteit en begeestering tevoorschijn komt in 

de voorbereiding van zo’n dienst. Een 

persoonlijk hoogtepunt was voor mij de Huub 

Oosterhuis-dienst. Misschien wel een van de 

mooiste diensten ooit die ik heb mogen beleven, 

mede dankzij het geweldige projectkoor.  

In dit afgelopen jaar heb ik ontzettend veel 

boeiende, aardige en betrokken nieuwe mensen 

leren kennen van jong tot oud. Er zijn veel 

moeilijke vragen gesteld, er zijn ook veel 

bemoedigende antwoorden gevonden. Er is veel 

naars gebeurd, mensen hebben pijn en verdriet 

ervaren in hun leven. Daarnaast evenzoveel 

vreugde en opstanding. Ik mocht veel daarvan 

meemaken, ik mocht meelopen, meehuilen en -

lachen. Ik ben heel dankbaar voor het 

vertrouwen dat ik gekregen heb en tevens voor 

de inspiratie en de energie die velen mij gegeven 

hebben door hun openheid en betrokkenheid.  

Ik ben terecht gekomen in een gemeenschap die 

veel wil en veel kan en waar ongelooflijk veel 

wordt georganiseerd. Ik kan daar alleen maar 

blij en verwonderd over zijn. Dat er zoveel 

vrijwilligers voor zoveel mensen iets moois, 

goeds, inhoudelijks willen doen, daar kijk ik als 

predikant handenwrijvend naar.  

Wat mijn eigen werkzaamheden betreft zal ik 

eerlijk bekennen dat ik het af en toe best heel 

druk heb en dat het me best wat moeite kost om 

de tijd voor al het werk te vinden. In die zin moet 

ik echt mijn weg nog wel vinden, want 

prioriteiten strijden om elkaar en dat is soms 

best moeilijk kiezen. Gelukkig kan ik altijd 

terugvallen op leden van de kerkenraad en ik 

voel me dan ook gedragen door alle 

medewerking.  

Ik heb genoten van het groepswerk, zowel met 

de kinderen bij het kampvuur als van The Young 

Ones (16+), met de jongeren van de 

Kletskoppen, met een groep vrouwen in het 

klooster, met de lees- en gespreksgroepen in de 

ochtend en de avond. Ik heb veel vergaderd, 

maar voor het vele werk dat goed georganiseerd 

moet worden, zijn die overleggingen wel 

belangrijk. Al mag het van mij wel ietsje minder, 

dan kan ik ’s avonds ook wat andere accenten 

leggen.  

Ik kijk dus met heel veel dankbaarheid en 

vreugde terug op dit afgelopen jaar. Samen met 

mijn vrouw en kinderen ben ik hier erg goed 

‘geland’ en zijn we als gezin erg blij met onze 

plek hier en dankbaar voor alle hartelijke 

aandacht.  

Ik hoop dat volgend seizoen weer net zo 

inspirerend wordt. Dat dat niet zonder u en jou 

kan lukken, staat natuurlijk als een paal boven 

water. 

Laten we er samen weer een goed en gezegend 

jaar van maken! 

Ds. Dick Steenks 

  

A 
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VERSTILLING EN 

VERWACHTING - VESPERS IN 

DE ADVENTTIJD 

Door: Gert Kruit  : KruitG7@gmail.com 

n dan is het alweer bijna Kerst. Nou ja, 

het duurt natuurlijk nog wel een paar 

maanden voor het eind december is, maar 

zijn we daar eenmaal aangekomen, kan het ons 

toch weer overvallen in ons drukke bestaan. We 

beseffen dat meestal wel, zouden het misschien 

ook wel anders willen beleven, maar hoe doe je 

dat?  

In de traditie van de kerk zijn de vier weken die 

voorafgaan aan het geboortefeest bestemd om 

vol verwachting toe te kunnen leven naar de 

komst van Christus in onze wereld. Alweer heel 

wat jaren geleden heeft een groep mensen uit 

onze gemeente rond de Ontmoetingskerk het 

initiatief genomen in de adventstijd bewuster 

toe te willen gaan leven naar het kerstfeest. De 

vorm die zij daarvoor gekozen hebben is die van 

vespervieringen op de vier adventszondagen. Zij 

vullen die met elkaar in en nodigen ook iedereen 

van harte uit aan de vespers deel te komen 

nemen.  

De vespervieringen worden aan het einde van 

de dag gehouden en duren ongeveer een half 

uur. Ze hebben een verstild, meditatief 

karakter. Dat wil zeggen dat de liturgie eraan 

bijdraagt tot jezelf te komen en beter te kunnen 

luisteren naar de verwachtingsvolle stem van je 

ziel. We bidden, zingen en luisteren naar 

muziek, een gedicht en naar lezingen uit de 

bijbel, maar er is geen preek. We verlaten de 

kerkzaal zoals we ook binnengekomen zijn: 

zonder met elkaar te praten, om nog even vast 

te houden wat we beleefd hebben.  

De meeste mensen van de voorbereidingsgroep 

hebben de ervaring dat het vooral verrijkend is 

om een van de vespers voor te kunnen bereiden. 

Onder begeleiding van onze wijkpredikant Dick 

Steenks zoeken we op de voorbereidingsavond 

in tweetallen passende, aansprekende teksten, 

liederen en gebeden. De voorbereiders treden in 

de vespers zelf op als liturg.  

Spreekt deze manier van adventsviering je aan 

en zou je er een bijdrage aan willen leveren, dan 

ben je van harte welkom. Geef je zelf een 

spiritueel cadeau en word mede-voorbereider 

van de liturgie. Maar ook als muzikant ben je 

van harte welkom. Meld je gerust aan of stel je 

vragen via genoemd e-mailadres.  

En, al is het nog wat vroeg, we hopen je in ieder 

geval tijdens een van de vespervieringen te zien 

in de kring rond de paaskaars.  

De voorbereidingsavond is gepland op dinsdag 

31 oktober 2023, om 19:30 uur, in de 

Ontmoetingskerk.  

Namens de voorbereidingsgroep, 

Gert Kruit 

 

 

 

 

 

 

REDACTIELEDEN GEZOCHT! 

 

Zondagsbrief, Wijkbrief,  

Kerk op Dordt, ….. 

De zondagsbrief, Wijkbrief en Kerk op Dordt zijn de 
media waarmee de gemeenteleden op de hoogte 
worden gebracht van de vele activiteiten in onze 

ontmoetingskerk. 

We zijn op zoek naar nieuwe creatievelingen die 
onder andere WORD-vaardig zijn om één of meerdere 

redacties aan te vullen en te versterken. 

Interesse? Aarzel niet en stuur een berichtje naar Lex 
Nagtegaal of Erik Vingerling.  

We nemen dan spoedig contact met u op. 

: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

E 

mailto:wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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DE MOGELIJKHEDEN IN DE KERK 

Door: Leo Simpelaar : l.s impelaar@kpnmail.nl  

e Ontmoetingskerk is in eerste plaats een kerk. De kerkzaal is het centrale punt in het gebouw. 

Daarnaast is het gebouw zeer geschikt voor vergaderingen en overige bijeenkomsten. Omdat er 

meerdere zalen voor verhuur beschikbaar zijn is bij veel organisaties, maar ook de Gemeente 

Dordrecht en vele VvE’s van binnen en buiten onze wijk bekend dat ze in de Ontmoetingskerk een ruimte 

kunnen huren. Dat is heel fijn want zo krijgt onze Ontmoetingskerk een steeds grotere bekendheid.  

Voor veel mensen die hier komen is de verbazing groot als ze de kerkzaal en ook de andere zaalruimten 

zien. Dat hadden ze zeker niet verwacht en steevast klinkt het:’’nou, dat had ik niet verwacht, zo’n 

mooie grote kerkzaal hier…’’  

Sinds kort weten ook de beide christelijke scholen uit de wijk, de Sterrenkijker en het Kristal, de weg 

naar onze kerk weer te vinden, de contacten zijn weer opgepakt. Er is door hen het Kerst- en het 

Paasfeest in onze kerkzaal gevierd. Ook is de kerk gebruikt voor de afscheidsmusical van groep 8 van 

de Sterrenkijker, die hier voor de andere kinderen en voor alle ouders over twee dagen verdeeld werd 

opgevoerd. Het is mooi dat deze scholen ook onze kerk weer weten te vinden en dat is wat wij als 

wijkgemeente willen: kerkzijn in en voor de wijk. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in onze kerk.  

Zo is er iedere dinsdagmiddag de handwerkclub die haakt en breit dat het een lieve lust is 

en zelden een steek laat vallen.  

Op donderdagmiddag is er de soos waar gesjoeld wordt en andere spelletjes worden gedaan.  

Op de eerste woensdagmorgen van de maand komt er een gedichtengroep bij elkaar.  

De Doornse leeskring is eenmaal per maand aanwezig, zowel in de morgen als in de avond.  

Het huiswerkhuis is er iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Daar zijn docenten 

aanwezig die leerlingen uit de wijk helpen met hun huiswerk.  

Het kookhuis verzorgt iedere derde woensdag van de maand een heerlijk diner.  

Natuurlijk ook op woensdag en tweemaal per maand het Open Huis met tal van 

interessante sprekers en vaak indrukwekkende PowerPointpresentaties.  

De leden van Kerk en Hobby laten hun creaties in de kerk en in de ontmoetingsruimte zien 

waarbij elke keer een ander thema wordt gehanteerd.  

De wijkleefgemeenschap Sterrenburg komt regelmatig bij ons bij elkaar. Hier worden zaken 

vanuit de wijk met afgevaardigden van de gemeente Dordrecht besproken.  

Verschillende zorginstanties met hun workshops en trainingen vinden bij ons plaats. Er is 

ook maandelijks een bijeenkomst van patiënten met een bipolaire stoornis.  

Zo ziet u dat van de kerk en de zalen goed gebruik wordt gemaakt.  

Ook staat er in de Ontmoetingsruimte een biljart waar geen gebruik van wordt gemaakt. Misschien zijn 

er mensen die graag willen biljarten en hiervan niet op de hoogte zijn. Het biljart is verrijdbaar en de 

biljartballen met keuen zijn in de kerk aanwezig. Laat het de koster weten of er interesse bestaat om te 

biljarten.  

Koster Leo. 

  

D 
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WOK 

Door:  Herman Riet,  :  078 618 3943 / Marcus van Driel ,  📱: 06 1149 5383 

: wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

a je mee ..’ is het thema van het nieuwe seizoen, 

daarom de uitnodiging: ‘Ga je mee WOKken’ Niet in 

de betekenis van lekker eten, maar van gezellig 

wandelen. In oktober starten we het 7e seizoen Wandelen-

Ontmoetings-Kerk.  

Van oktober tot en met mei organiseren we twee keer per 

maand een korte wandeling van ca. 6 km, steeds op de 1e en 

3e woensdagmiddag om 14.00 uur.  

Het startpunt is tevens eindpunt van een wandeling en is met 

openbaar vervoer bereikbaar. 

 

Voor de komende maanden hebben we de volgende wandelingen gepland.  

4 oktober 2023 Nieuwe Biesbosch en Cannemanspolder 

 Vanaf de Ontmoetingskerk 

18 oktober Binnenstad, kerkenroute 

vanaf bushalte Centrum  

1 november Wielwijk-Louterbloemen-Zeehaven 

vanaf bushalte Admiraalsplein 

15 november Sportvelden Reeland 

vanaf bushalte Halmaheiraplein 

6 december Wantijpark, villa Augustus, Noorderhoofd 

vanaf bushalte Noordendijk 

 

De stadsbus of de eigen fiets brengt je bij het 

beginpunt waar we ons verzamelen. In Kerk 

op Dordt worden onder de wijk 

Ontmoetingskerk de wandelingen 

aangekondigd. Vooraf opgeven of je meeloopt 

is niet nodig. Geïnteresseerde wandelaars 

houden we wel op de hoogte via hun e-

mailadres als dat bij ons bekend is. We 

melden dan o.a. de route en vertrektijden van 

de bussen. Tevens kunnen we ongeveer een 

uur voor vertrek nog doorgeven of de 

wandeling wel of niet doorgaat bij mindere 

weersomstandigheden. 

We hopen weer op een mooi wandelseizoen 

2023/2024.  

Ga je mee..? 

 

  

G 
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WANDELEN MET JE GEMEENTE 

Door: Herman Riet  :  078-618 3943  : wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

nmiddels hebben we 3 wandelingen van ruim 20 km 

achter onze rug. Een wandeling rond Boven-Leeuwen, 

één rondom Ossendrecht en een route van het 

Kloosterpad in Noord Brabant (rondom Berghem en Megen). 

Alle drie de wandelingen in een prachtige omgeving.  

De komende maanden (we lopen steeds op de laatste 

zaterdag van de maand) hebben we nog de volgende 

wandelingen op het programma staan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rondom Ravenstein 

2. Betuwse Torentocht (wandeling langs dorpskerken die open zijn) 

3. Rondom Grave 

4. Rotterdam 

Alle wandelingen zijn ruim 20 km en gaan ook deels over onverharde paden. We vertrekken met auto’s 

rond 8.00 uur vanaf Sterrenburg en zijn rond 17.00 uur weer terug. We doen aan carpooling. Onderweg 

hopen we altijd een horecagelegenheid te passeren, waar we 

onszelf trakteren op koffie met gebak.  

Iedereen mag meelopen, maar er zijn wel wat regels aan 

verbonden:  

1. je moet ruim 20 km kunnen lopen 

2. we hebben een tempo van ruim 5 km per uur (dus niet 

slenteren en steeds stoppen) 

3. we stoppen meestal pas na ca anderhalf uur lopen 

4. je kunnen aanpassen aan de groep. 

5. een vrolijk humeur. 

Heb je interesse om mee te lopen of wil je meer informatie 

over de wandeltochten, dan kan je contact opnemen met 

Herman Riet, tel.078-6183 943 of via 

wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. 

In het Kerkblad worden de wandelingen verder 

aangekondigd. 

Herman Riet  

I 
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NIEUWS VANUIT HET JEUGDTEAM 

Door: het Jeugdteam : jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

e zomervakantie zit er weer op voor iedereen en wat voor een zomervakantie was het! De zon 

scheen, het was tropisch warm tot wat frisser met heel veel regen en wind; je kon er deze zomer 

alle kanten mee op. Een echte Hollandse zomer; van alles wat. Hopelijk heeft iedereen genoten 

van de weken vrij en van de leuke dingen die je hebt gedaan. 

 

Met frisse zin is iedereen weer begonnen met school en werk. Ook in de kerk beginnen we weer met 

allerlei activiteiten èn met een nieuwe samenstelling van het jeugdteam. 

Marianne heeft aangegeven te willen stoppen met het jeugdteam en gaat zich vanaf 1 september volledig 

bezighouden met de Church Chill Club, samen met Leonard en Iris. De CCC zal er vanaf dit seizoen iets 

anders uit gaan zien en daar kunnen jullie elders in de Wijkbrief bij ‘Nieuws vanuit de CCC’ al iets meer 

over lezen.  

Naast dat Marianne afscheid neemt van het jeugdteam, mogen we Brigitte Plaisier verwelkomen als 

versterking van ons team. Brigitte is moeder van 3 (puber)zoons en getrouwd met Pascal, die je wel 

eens op zondagmorgen achter de techniektafel kunt zien zitten. 

Alles ziet er een beetje anders uit want in tegenstelling tot andere jaren start het startweekend deze 

keer niet met het kampvuur. Wat geen kampvuur?! Nee hoor niet getreurd, dat houden we een weekje 

later op 15 september. Het programma is nog niet bekend dus hou alle socials in de gaten. 

Terugblik: de ZomerBBQ 

Net voor de zomervakantie hebben we het jaar weer feestelijk en gezellig afgesloten met een gezellige 

groep ouders en kinderen. Helaas kon door omstandigheden de afsluitende CCC-dag in de Nieuwe 

Dordtse Biesbosch (voorafgaande aan de BBQ) niet doorgaan. 

Zoals ieder jaar mochten we, op de boerderij van Remo en Danielle Kadijk, een BBQ organiseren voor 

de gezinnen en 50-jeugd. Het was erg gezellig en het weer werkte wederom mee; een heerlijke zomerse 

dag/avond. Met vele van jullie hebben we een erg smakelijke maaltijd gehad; de volwassenen konden 

even bijkletsen en de jeugd heeft zich weer prima vermaakt met de skelter, stepjes, voetbal en natuurlijk 

geknuffeld met de jonge katjes.  

D 
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STARTWEEKEND 

Het startweekend valt dit jaar op 9 & 10 september en heeft als thema ‘Ga je mee..?’ dus… 

GA JE MEE ZATERDAG 9 SEPTEMBER IETS LEUKS DOEN IN DE KERK? 

Er is op zaterdag 9 september vanaf de lunch van alles te doen in en om de Ontmoetingskerk van wandelen, relaxen en 

kleuren tot een sportief circuit en een kindersoos. En met als uitsmijter ’s avonds nadat we samen hebben gegeten een 

PUBQUIZ voor jong en oud! Je kunt natuurlijk ook vanaf 19.15 uur aansluiten als je niet komt eten 😉  

Meer over het startweekend en de activiteiten kun je lezen bij de info over het startweekend. 

Vergeet ook vooral niet om op zondag 10 september naar de kerk te komen, want dan sluiten we het startweekend met zijn 

allen feestelijk af met een familie-viering! 

 

 

 

Jeugdagenda september/oktober 

o Vrijdag 1 september 18-20 uur  The Young Ones  

o Zaterdag 9 & zondag 10 sept. Startweekend 

o Vrijdag 15 september  Kampvuuravond 

o Zaterdag 21 oktober  Spelletjesmiddag voor alle leeftijden (ipv de woensdagmiddag) 

 

Tot slot 

Dit najaar willen we ook weer een HOTSPOT-avond plannen maar dat kan alleen als we daar wat hulp voor hebben. 

Bijvoorbeeld hulp met koken, afwassen/opruimen, boodschappen doen. Dus wil je helpen meld je dan even bij het 

jeugdteam. Dat kan via de mail, maar ook via de donkey mobile app in de groep HOTSPOT of app naar één van de leden. 

En langs deze weg toch nog een klein woord als afscheid... (dat hoort er toch wel een beetje bij) 

We zijn met zijn drietjes een paar jaar geleden gestart met iets nieuws binnen de kerk. We hebben 

het spreekwoordelijke wiel uitgevonden en een prima verdeling gevonden voor wie wat deed binnen 

het jeugdteam. We waren kritisch naar buiten maar ook naar elkaar. Ondanks de beperkingen 

tijdens de coronacrisis zijn we toch doorgegaan en hebben we andere vormen van jeugdwerk 

gevonden. Nu alles weer normaal is ga jij je storten op de CCC op vrijdagavond en zondagmorgen 

en daar wensen we je veel plezier mee! 

Marianne, bedankt voor al je tijd en inzet voor het jeugdteam!!! 

Het jeugdteam, Mirjam, Brigitte & Daniëlle  
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NIEUWS VANUIT DE CCC 

en nieuw seizoen, een nieuwe opzet! 

Een nieuw seizoen CCC (ChurchChillClub) staat weer voor de deur. Hopelijk heb je een leuke vakantie 

gehad en heb je nu weer zin in om naar de CCC te komen. 

Dit seizoen willen we het iets anders gaan doen dan voorgaande jaren. Naast de leuke spellen op de 

vrijdagavond willen we jullie nu ook een leuk en actief programma aanbieden op de zondagochtend, tijdens 

de ’CCC op zondag’. Aan de hand van de programma’s van Youth for Christ gaan we samen het geloof 

ontdekken. 

Deze zondagochtenden zullen afgewisseld worden met de vrijdagavonden. Dus de ene maand de 

vrijdagavond, de volgende maand de zondagochtend enz. Wij zijn hier erg enthousiast over, we hopen jullie 

ook! 

 

Kon je dus nooit op vrijdagavond en wilde altijd al een keer naar 

de CCC dan kan dat nu dus ook op zondagmorgen 😊 Hoe leuk is 

dat? 

Houd de tienerapp en/of Donkey Mobile app in de gaten voor de 

data. 

Groetjes, Iris, Leonard en Marianne 

 

 

 

  

E 



 

 

 

Op zaterdagmiddag en – avond 9 september kun je (gratis) meedoen met allerlei 

activiteiten. Er is voor jong & oud, voor ieder wat wils! 

12.00 -13.30 uur:    Samen lunchen bij de aanschuiflunch 

14.30 -15.30 uur:  *  Wandelen onder leiding van Marcus en Herman 

*  Kleuren voor alle leeftijden onder leiding van Thea 

*  Ontspannen onder professionele leiding van Naomi 

*  Spelen, film kijken in de kindersoos  

15.30 -16.00 uur:    Samen aan de koffie, thee of limonade 

16.00 -17.00 uur:  *  Belevingsatlas bespreken onder leiding van Dick 

*  Glazen potten versieren onder leiding van Thea 

*  Zingen bij het orgel 

*  Bewegen op een sportief circuit rondom de kerk 

*  Spelen, film kijken in de kindersoos 

17.30 – 19.00 uur:    Samen eten 

19.15 – 21.00 uur:    Pubquiz spelen, daarna een hapje en een drankje.  

Op zondagochtend 10 september: een feestelijke viering voor alle leeftijden, 

afgesloten met gezamenlijk koffie (thee of limonade) drinken, met koek en/of gebak. 

Schrijf je uiterlijk 3 september in voor één van de workshops, voor de lunch, de 

avondmaaltijd en/of kom ’s avonds naar de pub quiz of gewoon gezellig wat drinken 

en bijkletsen. Je kunt je inschrijven op de lijsten in de ontmoetingsruimte van de kerk, of 

mail naar startzaterdag@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Voor de sing-in bij het orgel hoef je je niet op te geven.  

En voor wie overheerlijke koek of taart wil bakken: geef je op als koekenbakker!  

 

  

mailto:startzaterdag@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


 

GA JE MEE WANDELEN?  

Zaterdag 9 september – 14.30 ~ 15.30 uur  

Opgeven uiterlijk 3 september 

 

We wandelen maximaal 5 kilometer.  

Alles onder de alom bekende en deskundige begeleiding van Herman en Marcus.  

Wil je mee wandelen? 

 

GA JE MEE KLEUREN? 

Zaterdag 9 september – 14.30 ~ 15.30 uur  

Maximaal 25 personen 

Opgeven uiterlijk 3 september 

 

Kom in een workshop een “feel good’ wenskaart inkleuren 

met verschillende materialen. Het is ’ontspanning’ door en 

‘inspanning’ voor jong en oud. Doe je mee?   

  

 

 GA JE MEE ONTSPANNEN? 

Zaterdag 9 september – 14.30 ~ 15.30 uur  

Maximaal 12 personen 

Begeleiding door Naomi Abrahamse 

 

Kom tot rust in je hoofd en je lijf. In deze workshop werken we via 

rustige bewegingen, ademhalingsoefeningen en 

ontspanningsoefeningen toe naar een heerlijk ontspannen hoofd 

en lijf. Voor jong en oud. Iedereen kan meedoen! Indien gewenst 

kun je ook alles meedoen in een stoel of rolstoel.  

 

GA JE MEE OP REIS IN DE 

BELEVINGSATLAS? 

Zaterdag 9 september – 14.30 ~ 15.30 uur  

Maximaal 10 personen 

 

In de belevingsatlas kun je de reis van je leven 

uitstippelen. Ervaringen worden gedeeld onder de 

leiding van onze predikant Dick Steenks. 

 

 



GA JE MEE GLAS VERSIEREN MET MOD PODGE? 

Zaterdag 9 september – 16.00 ~ 17.00 uur  

Maximaal 20 personen 

Onder inspirerende leiding van Thea en Ina 

 

Met deze creatieve techniek op glas, kun je een sfeervolle decoratie maken voor thuis. 

Je versiert een glazen pot met afbeeldingen van servetten met behulp van “Mod 

Podge’.. 

 

 

GA JE MEE BEWEGEN? 

Zaterdagmiddag 9 september van 16.00 tot 17.00 uur kun je je 

sportief uitleven op het uitgezette circuit voor de kerk. 

Leuk voor jong maar ook voor oud(-er)! 

Opgeven voor deze activiteit is niet nodig, iedereen mag 

meedoen! 

 

 

GA JE MEE ZINGEN? 

Op zaterdagmiddag 9 september van 16.00 tot ongeveer 

17.00 uur tijdens een SING-IN voor de liefhebbers 

van zingen. 

 

We gaan verzoeknummers uit het liedboek zingen.  

Dus als je een lied hebt wat je graag wilt zingen, geef dit 

dan door via een mailtje naar tinekevdleer@hetnet.nl 

 

Het zou leuk zijn als er een korte omschrijving bij het lied 

zit waarom juist dit lied belangrijk voor je is. Het mag 

maar hoeft niet. Gewoon een lied opgeven mag ook en 

iedereen mag meezingen.  

 

 

Marcus begeleidt op het orgel en vertelt soms iets over de achtergrond van een lied. Misschien wil jij ook iets vertellen 

over je lievelingslied; dat kan, laat dit dan even weten in de mail.  

Opgeven dat je meedoet is niet nodig - je kunt deze middag gewoon ter plekke aansluiten - maar als je een 

lievelingslied hebt wat je graag zou willen zingen, geef dit dan door voor 4 september. 

 

 

 



GA JE MEE ETEN? 

Op zaterdag 9 september van 17.30 tot ongeveer 19.00 

uur.  

Er gaat weer een vakkundige kookploeg aan het werk om 

een heerlijke maaltijd te verzorgen.  

Wat we gaan eten, is nog een verrassing! Laat je verrassen 

en eet (gratis)mee! Wel even opgeven voor maandag 4 

september zodat de koks weten voor hoeveel er gekookt 

moet worden. 

 

  

GA JE MEE DE PUBQUIZ SPELEN? 

Zaterdag 9 september v.a. 19.15 uur 

Vorm een team met minimaal 4 en maximaal 8 personen, 

het liefst uit verschillende leeftijdsgroepen en verzin een 

leuke naam voor je team. Zorg dat er in ieder geval één 

opgeladen mobiele telefoon in je team aanwezig is, want 

we spelen de pubquiz interactief. 

Opgeven voor de pubquiz is niet nodig. 

 

KOEK- EN TAARTBAKKERS GEZOCHT!!  

Zondagmorgen 10 september na de kerkdienst, willen we het 

startweekend afsluiten met een feestelijk koek- en taartbuffet. 

 

Wie bakt er mee?  

Schrijf je naam op de intekenlijst en vermeldt daarbij voor 

hoeveel personen je iets bakt. 

De baksels kunnen op zondag 10 september voor 9.30 uur 

ingeleverd worden bij de keuken. 

 

GA JE MEE LUNCHEN? 

Zaterdag 9 september – 12.00 uur ~ 13.30 uur 

Schuif gezellig aan bij de lunch, eet een broodje, kopje soep en maak een praatje! 

Opgeven voor deelname kan tot uiterlijk 3 september. 
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ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 

In september starten we weer met het diaconale project voor jongeren naar aanleiding 

van de zeven werken van barmhartigheid samen met de Wilhelminakerk en de Wijnstok 

Andere jongeren en leiding uit andere kerken zijn ook van harte uitgenodigd om aan te 

sluiten!  

Hieronder alvast de data voor het komende seizoen. Noteer ze alvast in je agenda! Want 

dit wil je toch niet missen? 

Nadere informatie volgt. 

Hartelijke groeten namens project, Seven plus, Ontmoetingskerk, Melanie Versteeg 
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GA MEE! SAMEN GETUIGEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE 

Door: Lex Nagtegaal  : 078 6183 864 en Dickie Trumpie  : 078 6175 719 

: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

 

Nieuwe expositie werkgroep Kerk en Hobby 

6 sept - 30 nov 2023 

“GA MEE! Samen getuigen van geloof, hoop en 
liefde” 

 

edurende de zomermaanden heeft u kunnen genieten van 2 exposities van enkele kunstwerken 

van onze zomergasten Lex Nagtegaal en John Beekhof.  

Vanaf het startweekend is de werkgroep Kerk en Hobby weer aan de beurt en zij heeft ervoor 

gekozen het jaarthema van de PKN aan te houden en werkstukken te maken met als onderwerp:  

“Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”.  

Deze expositie loopt van woensdag 6 september tot donderdag 30 november 2023. 

Er zijn weer diverse kunstwerken te bewonderen in de gang en in de kerk.  

Bekijk alles op uw gemak en schrijf gerust uw bevindingen in ons gastenboek. 

Onze werkgroep bestaat al meer dan 30 jaar uit enthousiaste hobbyisten van binnen en buiten de 

Ontmoetingskerk. Een paar keer per jaar komen zij bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën 

te bespreken. Steeds wordt een thema uitgekozen waar iedereen mee aan de slag kan gaan. De 

resultaten worden gedurende een aantal weken tentoongesteld in de Ontmoetingskerk. Elke hobbyist 

heeft zijn of haar eigen techniek (Aquarel, Keramiek, 3 D-vorm, Acryl of Olieverf, Pastel, Fotografie, 

Speksteen, Textiel, Art-journal, Pyrografie enz.). 

BEZICHTIGING:  

elke zondag voor en na de kerkdienst, tijdens de openingsuren van de kerk  

(ma t/m vr 10.00 - 12.00 uur en za 12.30 - 14.00 uur) of op afspraak.  

 

Wilt u ook meedoen met deze groep?  

Wij zoeken nog mensen met een creatieve hobby ter aanvulling van onze 

werkgroep. 

Info: Lex Nagtegaal (078) 6183863 

  of Dickie Trumpie (078) 6175719  

: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

  

G 
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PROGRAMMA OPEN HUIS 

Ontmoetingskerk 

september t/m december 2023 
 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 
 

13 sept. Hans Berrevoets, Bertus van der Vegt en Bert van der Burgt over samenwerking van 

verschillende organisaties binnen Sterrenburg en over de ontwikkelingen en 

mogelijkheden. 

27 sept. Jeroen van Mierlo, werkzaam bij de politie geeft een presentatie over de veiligheid (ook 

digitaal) van senioren. 

11 okt. Vogelkenner Hans van Gasteren houdt een lezing met mooie beelden over trekvogels. 

25 okt. De Dordtse kunstenaar Gerhard Lentink vertelt over zijn kunst die op meerdere plaatsen in 

Dordrecht is te bewonderen en over het proces rond de totstandkoming van het beeld 

‘Hanneken’ wat bij de stadswerven geplaatst wordt. 

8 nov. Tanja de Jonge, wethouder van Groen Links over Duurzaamheid in Dordrecht.  

22 nov. GEEN OPEN HUIS i.v.m. TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

13 dec. Natuurliefhebber en fotograaf Teus van de Vlies laat aan de hand van prachtige foto’s zien 

hoe mooi de natuur van de Alblasserwaard is. 

27 dec. Kerstprogramma Een sfeervol en gezellig december Open Huis met mooie muziek en 

heerlijke winterse plaatjes. (onder voorbehoud ! ) 

U bent op bovenstaande data van 10.00 – 12.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, 

Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Ingang Lunenburgplein t.o. eindhalte bus 5 en 7.  

Inloop vanaf 09.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur.  

Voor meer informatie: Kijk ook op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl, 

informatie op de kerk-app of bel of mail naar: 

 

Contactpersoon: 

Idelette Reehorst,   of Cor den Dopper 

: 078 617 7589 (coörd.)  📱: 06-5156 5002 

: ideletter@hotmail.com   : cjdendopper@gmail.com  

DE VERDIEPING - GESPREKSGROEP 

Wat betekent "geloven" nog in deze moderne tijd? En jij, wat geloof jij (nog)? 

De avonden van deze open gespreksgroep starten met een inleiding, waarna we onder leiding van Ds. 

Dick Steenks tot een gesprek komen, waarin ruimte is voor ieders inbreng. 

We verdiepen ons in wat ieder beweegt en uitdaagt, energie geeft en voldoening schenkt. Zo komen we 

vaak tot een verrassend diepgaand en open gesprek, waarin ook plaats is voor angst, twijfel en 

ongeloof. We ervaren dat ieder op zijn eigen manier zin geeft aan het leven en aan het geloof, zonder 

hier een waardeoordeel aan te geven. 

Wij komen samen in de Ontmoetingskerk op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur. 

Info: Marjan Berden,  

: deverdieping@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 
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BRADERIE 

Door: Marja Kruijswijk  : 

braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

it jaar vindt de 

jaarlijkse Braderie 

plaats op zaterdag 

4 november.  

Een datum om te 

reserveren in uw agenda, 

want we gaan proberen er samen een gezellige 

dag van te maken. 

De Braderiecommissie begint binnenkort aan de 

voorbereidingen, maar in grote lijnen zal de 

opzet van de Braderie hetzelfde zijn als de 

afgelopen jaren namelijk de verkoop van 

zelfgemaakte artikelen, goede 2e hands spullen, 

jam, boeken, grammofoonplaten, CD’s etc. 

Natuurlijk willen we ook weer het rad van 

avontuur laten draaien en daarvoor hebben we 

prijzen nodig. U kunt ons daarbij behulpzaam 

zijn door: 

a. DE-punten bij ons in te leveren, waarvan 

wij leuke prijsjes kunnen aanschaffen.  

b. Nieuwe huis-, tuin- en keukenspulletjes 

te doneren, waarmee wij cadeaupakketjes 

kunnen samenstellen. 

Half september hoort u van ons waar u de 

spulletjes kunt inleveren, ligt er een intekenlijst 

in de hal van de kerk voor de aanvraag van een 

“kraampje” en wordt bekendgemaakt waarvoor 

de opbrengst van de Braderie bestemd is. 

Alle informatie krijgt u verder via de 

zondagsbrief, het kerkblad en de kerkapp.  

De werkgroep bestaat uit: Daniëlle Kadijk, 

Marco Molendijk, Cokky en Lex Nagtegaal en 

Evert en Marja Kruijswijk. 

KOOKHUIS 

Door: Marja Kruijswijk  

: kookhuis@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

et nieuwe seizoen van 

het KookHuis begint op 

woensdag 18 oktober. 

Met ingang van die datum 

starten we een half uur eerder 

met eten. U bent dan welkom 

vanaf 17.00 uur en we 

beginnen met de maaltijd om 

17.30 uur. 

Verder zijn er geen veranderingen. Ondanks de 

prijsstijgingen willen we voorlopig proberen de 

huidige prijs van € 8,50 aan te houden. Ook de 

wijze van aanmelden blijft hetzelfde, evenals het 

motto “koken vóór en dóór gemeenteleden”. U 

bent allen van harte welkom. 

Het kookteam, bestaande uit Adrie en Floor 

Ruigendijk, Willem en Marijke Somer, Irene 

Krenning, Toos en Jannes Ooms en Evert en 

Marja Kruijswijk, hoopt ook in het nieuwe 

seizoen u weer heerlijke en gezonde gerechten 

te serveren. 

 

 

 

 

 

D H 
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BERICHT VAN  

DE KERKENRAAD 

De kerkenraad heeft besloten om geen vespers meer 

te houden op de woensdag van bid- en dankdag.  

Bid- en dankdag zullen worden geïntegreerd tijdens 

de zondagse eredienst na de woensdag van bid- of 

dankdag.  

Dit besluit geldt reeds voor de komende dankdag in 

november aanstaande.  

Ook heeft de kerkenraad besloten om dit jaar op 

oudejaarsdag geen avondvespers te houden. 

Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag en in overleg 

met onze wijkpredikant is besloten om tijdens de 

reguliere ochtenddienst aandacht te geven aan de 

bijzonderheid van deze dag. 

Vrijwilligers gezocht - VOOR DE 

AANSCHUIFLUNCH OP ZATERDAG 

Bij de aanschuiflunch komen minimaal 3 tot 6 of 

meer mensen mee lunchen. Het wordt erg 

gewaardeerd om samen te eten. Je bent altijd met 

zijn tweeën en in overleg worden er boodschappen 

gedaan. De ene keer serveren we soep, een eitje 

of alleen lekkere broodjes.  

Voor het mooi zijn we nu, net met te weinig 

mensen. Het zou mooi zijn als er 1 of 2 mensen 

bijkomen dan ben je 1x in de 4 a 5 weken aan de 

beurt. Je bent van 12.00 tot circa 14.15 uur bezig 

met deze gezellige lunch. 

Het aanschuiflunch team. Aanmelden/ informatie: 

: corien.simpelaar@kpnmail.nl 

KERSTAVOND:  

SPOOR VAN LICHT - NIEUWE STIJL  

We zullen nog niks verklappen, maar voor de 

nieuwe opzet van deze avond zijn we nu al op zoek 

naar:  

• Glazen potjes (schoon en zonder etiket, grootte 

ongeveer een jampotje). 

We willen u vragen om deze thuis voor ons te 

bewaren. In december hoort u meer over het 

inleveren van de potjes in de kerk.  

• Vrijwilligers, jong en oud voor allerlei. U kunt 

hierbij denken aan acteren en/of zingen, maar ook 

aan technische dingen en hand- en spandiensten. 

U kunt zich nu al opgeven bij Marjan Berden,  

 marjanberdenvandijk@hotmail.com 

HET PLEIN 

Het Plein is een plaats voor ontmoeting, discussie en 

gezelligheid. Je kunt er praten over wat je bezighoudt en 

aanspreekt, of waar je betrokkenheid naar uit gaat. 

Gezelligheid en een goed gesprek gaan er hand in hand. 

De avonden beginnen om 19.30 uur, dan drinken we wat 

met elkaar, en om 20.00 uur bespreken we een vooraf 

gekozen onderwerp. Ieder kan onderwerpen aandragen. 

Na het gesprek gaan we aan de bar nog iets drinken. 

Er is gekozen om op vrijdagavond bij elkaar te komen, 

omdat juist deze avond aan het einde van de (werk)week 

een moment is om de hectiek van alledag achter je te 

laten. De "Pleinavonden" worden gehouden in de 

bovenzaal van de Ontmoetingskerk. 

Marco Molendijk 

: hetplein@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

KERSTVIERING VOOR DE 

OUDERE GEMEENTELEDEN 

We hopen dit jaar op dinsdag 19 

december om 11.00 uur onze 

kerstviering voor de 75-plussers 

weer in de Ontmoetingskerk te 

houden. U bent dan van harte 

welkom. 

Eind november krijgt u meer 

informatie, maar u kunt de datum 

alvast noteren. 

Protestantse Contact Dienst 

SOOS 

Er is nog altijd SOOS in de 

Ontmoetingskerk en wel op 

donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 

uur. We doen allerlei spelletjes en 

drinken thee en koffie met iets lekkers 

erbij. We hebben aandacht voor elkaar. 

Wilt u meer informatie dan kunt u 

bellen met: Coby Doornik, Telefoon 

078-6174600 

HANDWERK 

Elke dinsdagmiddag is er in de 

Ontmoetingskerk de handwerkclub We zijn 

van 14.00 tot 16.00uur aan het breien, 

haken, borduren, of waar uw interesse ook 

ligt. We drinken thee en koffie en om de 

beurt zorgen we voor iets lekkers erbij.  

Tijdens de braderie in de kerk gaan de 

dingen die we gemaakt hebben in de 

verkoop. Het geld komt ten gunste van de 

kerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u bellen met: 

Coby Doornik, telefoon: 078-6174600 
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VANUIT DE WOLSPINCLUB 

Door: Leo Simpelaar  : l.s impelaar@kpnmail.nl  

a een zomerstop pakt de groep wolspinners de (wol)draad 

weer op. Elke 14 dagen komen wij op de vrijdagochtend van 

oneven weken bij elkaar in de clubruimte op de eerste etage. 

Wij spinnen met behulp van onze spinnenwielen zogenaamde 

‘baarden’ wol tot wol draden, wassen de draden en winden ze op tot 

knotten wol. Hiermee haken/breien de leden van de handwerkclub, 

andere breifanaten en ook wijzelf, allerlei producten. We hebben 

inmiddels dassen, mutsen, sokken en zelfs vloerkleedjes 

geproduceerd. De kledingstukken zijn bedoeld voor de kinderen in 

het kinderhuis in Albanië waar Leo Simpelaar een warme connectie 

mee heeft en jaarlijks met een hulpgoederentransport naartoe rijdt. 

Inmiddels hebben wij met onze groep een goed contact opgebouwd 

met naaiatelier De Zolderkamer, een sociale onderneming aan de 

Patersweg 53 in Dordrecht. Tip: Kijk eens op hun website: www.de-

zolderkamer.nl  

Oprichtster Mathanja en haar team medewerkers maken graag 

gebruik van de kaardemolen om wol te verwerken waarmee zij hun 

zelfgemaakte wolly’s (een slow cooker zonder stekker) vullen. Wij 

maken weer gebruik van de vachten die zij her en der vandaan halen 

en van hun handige vrijwilligers om gebroken spoelen te repareren. 

Ook proberen we regelmatig samen bij evenementen in Dordrecht 

aanwezig te zijn zoals binnenkort op de pompoenen dag (14 oktober) 

bij zorgboerderij De Zuidpunt van Corstiaan. De wolspinners zullen 

dan een demo spinnen geven en De Zolderkamer verkoopt mooie 

kleurrijke handgemaakte spullen 

Mooie duurzame ontwikkelingen. 

  

   

N 
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GA JE MEE… IN DE DIGITALE GEMEENTE! 

Door: Erik Vingerl ing  : kerkapp@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

ij de Ontmoetingskerk Dordrecht geloven we in het omarmen van technologie om verbinding te 

maken en te communiceren met onze kerkelijke gemeenschap. Een voorbeeld hiervan zijn de 

kerkdiensten die via YouTube zijn te volgen, of terug te kijken. Een andere stap die genomen is 

in de digitale wereld, is de introductie van de Ontmoetingskerk-Dordrecht KerkApp (Kerkapp): een 

innovatieve mobiele applicatie die is ontworpen door Donkey-Mobile1 om ons dichter bij elkaar te 

brengen, waar we ook zijn! Sinds de introductie rond Pinksteren bruist onze digitale gemeenschap van 

enthousiasme: ruim 140 kerkleden hebben zich aangesloten en hebben de talloze voordelen van de 

KerkApp ervaren. 

Wat kan je met KerkApp 

Doneer: met slechts een paar tikken kunt u rechtstreeks via de app je collectebijdrage doen aan de 

wekelijkse projecten en initiatieven. Via je digitale portemonnee kan je altijd een bijdrage doen. En 

vergeet je het op zondag, dan kan het altijd later nog in de week. Het is een vervanging van de papieren 

collecte bon. 

Blijf op de hoogte: bekijk de wekelijkse zondagsbrief op uw smartphone, Belangrijke aankondigingen 

worden gedaan, Vooraf inzicht krijgen waar de preek over zal gaan, geef je reactie of opmerking op de 

preek. Of zie de uitnodiging voor aankomende evenementen. Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws 

en updates van de Ontmoetingskerk Dordrecht. 

Verbinden en samenwerken: creëer informatieve groepen om relevante onderwerpen te bespreken, 

evenementen te organiseren of eenvoudigweg in contact te komen met medegemeenteleden.  

Hoewel de KerkApp ideaal is om verbonden te blijven met kerkelijke zaken, reikt de veelzijdigheid ervan 

verder dan de muren van onze kerk. Gebruik de app zoals populaire sociale mediaplatforms Facebook, 

Instagram, What’sApp, Snapchat of Discord. Deel persoonlijke verhalen, foto's en aankondigingen, 

vraag hulp, bied spullen te koop of te leen aan, en maak contact met andere leden voor verschillende 

behoeften. De KerkApp is uw digitale toegangspoort tot een meer verbonden en betrokken 

gemeenschap.  

Ga je mee met de digitale gemeente? Download de app via 

onderstaande QR Code of ga naar de AppStore of Google Play Store en 

download de Kerkapp.  

Na het aanmelden/registeren vul je je profiel in. Ontdek de 

verschillende functies, sluit je aan bij groepen en maak verbinding met onze 

levendige kerkgemeenschap. 

Mocht je hulp nodig hebben, laat het ons weten 

 

1 Donkey-Mobile heeft al voor meer dan 250 kerken een kerk-app gemaakt en zij zorgen voor de digitale 

motor van de app. 

B 
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ZOMAAR EEN DINSDAGOCHTEND IN DE ONTMOETINGSKERK... 

Door: 'regenboogvraagbaak' Esra Micha van den Ende.  : esramika2018@gmail.com 

insdagochtend 1 augustus. Vanwege de zomervakantie wijk ik 

vandaag eens af van mijn vaste 'maandag-mannen-

koffiegroep'. Dat er dan verrassende gesprekken kunnen 

plaatsvinden blijkt uit dit stukje voor de wijkbrief. 

Hoe we precies op 'Facebook' en 'Wijdekerk' uit komen weet ik ook 

niet meer, maar ik weet inmiddels dat er in onze kerk allerlei 

onderwerpen besproken kunnen worden. Voor de Wijdekerk site op 

Facebook heb ik mijn verhaal beschreven over hoe ik als transman na 

flinke omzwervingen en gevechten tóch mijn weg terug naar de kerk 

heb mogen vinden. 

Als ik dat stuk aan Harmieneke (van der Zeijden) laat lezen vraagt zij 

of ik zoiets misschien ook voor de wijkbrief zou willen schrijven. Het 

lijkt me een leuk plan en in eerste instantie zou dat hetzelfde verhaal 

worden. Wel iets ingekort, want het is nogal een verhaal. Ik zou er 

een boek mee kunnen vullen...wie weet....  

Met het verzoek om ook de livestream/YouTube uitzending van de zondagsdienst te noemen, kom ik 

uiteindelijk op deze versie. 

De versie waarbij ik mijn waardering uitspreek over de manier waarop ik me elke zondag, zo rond de 

klok van 11, deel kan voelen van de gemeente, omdat ik via YouTube de dienst tóch mee kan maken. 

De perfecte oplossing als je, zoals ik, een auto-immuunziekte hebt die het problematisch maakt om in 

grotere groepen mensen te zijn. En te zien aan de wekelijkse "kijkcijfers" ben ik niet de enige die erg 

blij is met onze techniek die verbindt. 

Dit is óók de versie waarin ik graag nog een keer wil benadrukken hoe gesterkt, bemoedigd en 

geaccepteerd ik me voel in onze gemeente! 

Vroeger was een kerkdienst voor mij een soort verplicht nummer, zonder inhoud en zonder te begrijpen 

of te voelen, waarbij ik dan altijd erg blij was dat het dan weer een week duurde voordat ik wéér moest. 

Sinds ik gemeentelid ben bij onze Ontmoetingskerk kijk ik uit naar de momenten waarop ik naar de 

dienst kijk of hele mooie gesprekken heb tijdens de dagelijkse openstelling, onder het genot van een 

bakje koffie met iedere keer weer andere gemeenteleden óf juist met de mensen die ik de afgelopen 

jaren steeds beter leer kennen. En het feit dat ik hierbij volledig mezelf kan en mag zijn.  

Mocht u zich nog af en toe eens afvragen of God echt wel altijd het pad laat zien dat we mogen lopen, 

denk dan maar aan dit verhaal. Over hoe een dinsdagochtend in onze Ontmoetingskerk zomaar een 

verrassende startplaats kan zijn... 

Tot ziens in de kerk!  

Esra Micha van den Ende   

D 
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DE I.K.A.A. 

Door: Frans Riet  : friet1@kpnmail.nl  078-6183011 

oor velen zijn de letters I.K.A.A. bekend. Maar nog regelmatig kom ik mensen tegen die niet 

weten wat deze letters betekenen. Begrijpelijk als je daar niet mee te maken hebt, of als je pas 

in Dordrecht woont, maar toch wel vreemd als je als je langere tijd in Dordt woont en ook nog 

betrokken bent bij het kerkelijk leven in Dordt. 

Gelukkig weten veel “Ontmoetingskerkers” wel wat deze vier letters 

betekenen: Interkerkelijke Kommissie voor Aangepaste Arbeid. De 

commissie bestaat al 55 jaar en wil voor mensen die baat hebben bij 

eenvoudige uitleg van de Bijbelverhalen diensten organiseren, speciaal 

bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, of voor mensen 

voor wie het in de reguliere kerkdiensten allemaal te ingewikkeld is. 

De commissie organiseert wekelijks diensten in het Insula College naast verzorgingshuis Dubbelmonde 

aan de Koningstraat. In Kerk op Dordt staat steeds aangegeven welke spreker zal voorgaan. 

Vanuit de Ontmoetingskerk heeft de I.K.A.A. altijd alle aandacht gehad. Zo worden er aangepaste 

diensten georganiseerd en komen regelmatig vertegenwoordigers vanuit de Ontmoetingskerk een 

I.K.A.A.- dienst bezoeken. Cor den Dopper is momenteel de formele vertegenwoordiger van de 

Ontmoetingskerk in de Ledenraad, een soort bestuur van de deelnemende kerken. 

Helaas hebben afgelopen half jaar twee sprekers aangegeven te stoppen. En zelf zou ik ook dolgraag 

het stokje willen overdragen na al 40 jaar diensten te hebben mogen begeleiden. 

Daarom doe ik een dringend beroep op de lezers van deze nieuwsbrief om eens serieus na te denken 

over een rol als spreker of spreekster van IKAA-diensten. Ik snap natuurlijk dat bij zo’n oproep allerlei 

vragen boven komen. 

Wat wordt van mij verwacht? Hoeveel keer per jaar ben ik aan de beurt? Word ik begeleid? Is er een 

mogelijkheid om eerst eens een “proefdienst” te doen? Kan ik meer informatie krijgen? Enz. 

Uiteraard geeft onze website www.ikaa.nl meer informatie, maar ik ben 

graag bereid om met belangstellende gewoon een vrijblijvend gesprek te 

hebben. En natuurlijk weet Cor den Dopper ook het een en ander met u te 

delen over de I.K.A.A.  

Na 55 jaar zijn er nog steeds wekelijks 25 – 30 vrienden met een verstandelijke beperking die de 

diensten bezoeken. Veel vrienden van deze groep hebben geen enkele binding (gehad) met een 

christelijke opvoeding. Juist daarom is het zo belangrijk dat we ons inzetten om hen vriend te laten zijn 

van Jezus Christus, als volgeling. 

En wij, als I.K.A.A., als organisatie, als spreker mogen hen de weg wijzen. 

Ik hoop echt dat u serieus wilt nadenken over deze oproep om een steentje bij te dragen. 

Overigens zoeken we ook nog rijders, bestuursleden, commissieleden, stoelenzetters, koffiezetters, enz. 

Werk genoeg voor jong en oud. 

Frans Riet 

  

V 

http://www.ikaa.nl/
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FEESTARRANGEMENT 

Door: Hans van Rossum tel. 06-15531153 of :  hrossum@gmail.com  

an het einde van dit jaar hebben wij dan in totaal 21-maal een feestarrangement in onze kerk mogen 

organiseren. Om u een idee te geven wie en waarom er feest werd gevierd; het was ten gunste van een 

50e, 75e, 80e of 90e verjaardag of vanwege het ontvangen van een koninklijke onderscheiding, het blij zijn 

met een vriendschap maar ook omdat 

er een 40, 50, 60 of zelfs 65 jarige 

huwelijksjubileum mocht worden 

gevierd.  

Allemaal momenten om dankbaar voor 

te zijn en stil bij te staan en ja, dan is 

de Ontmoetingsruimte van onze kerk 

daar uitermate geschikt voor. Deze 

wordt omgetoverd tot een grote, 

gezellige huiskamer waar de maximaal 60 uitgenodigde gasten koffie of thee met een heerlijk gebakje krijgen 

aangeboden, een drankje kunnen drinken of kunnen genieten van vers gemaakte bowl en een advocaatje met 

slagroom, dat er ook altijd goed in gaat. Er wordt geregeld rondgegaan met originele en zelfgemaakte kleine 

hapjes. De gasten kunnen deelnemen aan een uitgebreide lunch met soep of kunnen deelnemen aan een heerlijk 

warm buffet.  

Misschien wel het leukste van dit alles is natuurlijk de afwas na afloop, want die doen wij ook... U en uw gasten 

worden van het begin tot het einde van de middag of de avond verwend, zeg maar vertroeteld door ons team van 

vrijwilligers. 

Is zo’n feestarrangement misschien ook voor u een idee omdat uw woonkamer voor zoveel gasten te klein is, aarzel 

niet en vraag een prijsindicatie. De gehele netto opbrengst is bestemd voor onze wijkkas en dat maakt zo’n 

feestarrangement extra leuk.. 

De komende periode zijn wij volgeboekt, maar vanaf begin 2024 is er weer volop gelegenheid. 

Graag horen wij van u, 

Namens het team, Hans van Rossum  

 

 

 

SPOOR VAN LICHT 2023 

oals al eerder vermeld wordt er achter de schermen al hard 

gewerkt aan het spoor van licht van dit jaar. Al een aantal jaar 

wordt het gedaan op de manier die we allemaal kennen. We willen 

het dit jaar net even iets anders doen dan de vorige jaren. Vooral de 

lichtjestocht wordt vernieuwd. 

Er zijn al een aantal mensen die zich aangemeld hebben om te helpen 

met de kleding. Binnenkort komt er nog een oproep voor mensen die op 

een andere manier kunnen helpen.  

Wij worden al heel enthousiast! 

Voor vragen of ideeën : marjanberdenvandijk@hotmail.com  

A 

Z 
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OPKNAPPEN RUIMTEN OP DE 

BEGANE GROND 

Door: Hans van Rossum namens kerkrentmeesters  

a 45 jaar is het tijd om wat 

vernieuwingen toe te passen in het 

gebouw zodat onze wijkkerk 

uitnodigend en aantrekkelijk blijft.  

Als alles volgens plan verloopt begint op 18 

september de stukadoor en deze neemt alle 

gemetselde binnenmuren in de hal, de 

Ontmoetingsruimte en de consistorieruimte 

onder handen.  

Voor die tijd worden op diverse plaatsen de 

leidingen gefreesd, want ja die kans moet ook 

gelijk benut worden. Inmiddels zijn de hier 

aanwezige donkerbruine radiatoren verwijderd 

en door Jannes Ooms rib voor rib in de grondlak 

gezet om daarna in crème wit te worden gelakt, 

iets dat al met al een enorme klus is.  

Vanwege het stookseizoen moesten deze 

werkzaamheden nu worden uitgevoerd, anders 

kan het op zijn vroegst pas weer ergens in de 

voor deze ruimtes doorgaans drukke 

aprilmaand, volgend jaar.  

De bedoeling is dat aansluitend en eind 

september de muren gesausd worden, waarna 

de radiatoren weer teruggeplaatst kunnen 

worden zodat de verwarming weer aangesloten 

kan worden.  

De komende tijd kan het hier en daar wat 

rommelig zijn maar het uiteindelijke resultaat 

maakt ongetwijfeld alles goed. Is het sauswerk 

klaar dan willen wij gelijk de vloer van de 

Ontmoetingsruimte weer schoonschrobben 

zodat uw vele voetstappen weggepoetst 

worden. Na deze werkzaamheden gaat er nog 

veel meer gebeuren, maar daarover later. Dat 

houdt de spanning erin en zorgt ervoor dat u dus 

moet blijven komen om te zien wat er gebeurt. 

Namens alle hardwerkende kerkrentmeesters, 

Hans van Rossum 

PRAATJES 

Aangeleverd door: Jan Overduin  

Een boer roddelde zowat over iedereen. 

Op een dag kreeg hij hierover spijt. 

Hij vroeg aan de Rabbi: 

“Hoe kan ik dat goedmaken?” 

De Rabbi zei: 

“Verzamel een zak vol kippenveren. 

Ga daarmee door het hele dorp 

en leg bij elke deur een veer. 

De boer deed wat de Rabbi hem vroeg. 

Daarna vroeg hij aan de Rabbi: 

“ Was dat voldoende?” 

“Neen,” zei de Rabbi, 

“nu moet je een zak nemen, 

En terug langs al die huizen gaan. 

Elke veer die je er hebt neergelegd 

moet je weer oppakken en verzamelen.” 

“Dat is toch niet te doen,” 

protesteerde de boer, 

“de meeste veren zijn al lang weggeblazen.” 

Toen zei de Rabbi: 

“Zo is het ook met jouw roddels. 

Je spreekt ze gemakkelijk uit, 

Maar hoe je ook probeert, 

terughalen kun je ze niet.” 

naar een chassidisch verhaal 

 

 

 

 

  

 

N 
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GA JE MEE MET MIJ 

Tekst: E lly & Rikkert  

 

a je mee met mij 

Dan hoor je wat ik zeg 

Ga je mee met mij 

Ik weet precies de weg 

Ga je mee met mij 

Naar 't land dat ik je wijs 

Ga je mee met mij 

Ik wens je goede reis 

 

Hou mijn hand maar vast 

Want samen zijn we sterk 

Hou mijn hand maar vast 

Dan gaan we aan het werk 

Hou mijn hand maar vast 

En kom maar bij me staan 

Hou mijn hand maar vast 

Dan kom je veilig aan 

 

Luister naar mijn woord 

Ik weet wel hoe het moet 

Luister naar mijn woord 

En zorg dat jij het doet 

Luister naar mijn woord 

En kijk maar goed naar mij 

Luister naar mijn woord 

En maak de mensen blij 

G 
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GA JE MEE OP ZOEK NAAR DE KERK EN DE DOMINEE? 

 

                     



Kerkdiensten Herfst 2023 
 

Datum Voorganger  Bijzonderheden    

3 september 2023 ds. N.A. van der Leer  

10 september 2023 ds. D. Steenks gemeentezondag 

17 september 2023 ds. D. Steenks kinderdienst XL 

24 september 2023 J.J. Baan, prop.   

 

1 oktober 2023 ds. D. Steenks bevestiging ambtsdragers 

8 oktober 2023 ds. D. Steenks  

15 oktober 2023 ds. J.H. van der Sterre  

22 oktober 2023 drs. M.H.E. Pullen kinderdienst XL 

29 oktober 2023 ds. D. Steenks  

 

5 november 2023 ds. D. Steenks kerkdienst anders 

12 november 2023 mw. A. Lodder kinderdienst XL 

19 november 2023 ds. D. Steenks  

26 november 2023 ds. D. Steenks laatste zondag kerkelijk jaar  

 

3 december 2023 ds. D. Steenks project / vespers 

10 december 2023 ds. N.A. van der Leer project / vespers 

17 december 2023 ds. D. Steenks project-vespers/kinderdienst XL 

 

 

 

 

Collectebonnen  
 
zijn te bestellen via: 
rek.nr. NL42 RABO 0373 7025 66   
t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. 
collectebonnen (onder vermelding van gewenste 
waarde/kleur, aantal, bezorgadres)  
Voorbeeld: 1234AB-68H, 1x15, 2x10 
 
Er zijn kaarten van:   
€ 10,00 (20 bonnen van € 0,50, oranje),  
€ 15,00 (20 bonnen van € 0,75, geel),  
€ 25,00 (20 bonnen van € 1,25, paars). 

Of doneer je bijdrage via de Kerk-App  



 
 

 


